8-10 jaar
Gesprek: Welke delen van het ver-
b zijn lichtpuntjes voor jou en

waarom?

Creatief: Ga met een emmer water

en wat stokjes naar buiten. Zoek een

plek met zand op en maak met water
een modderveldje waarin je het verhaal tekent
met een stokje.

Zingen: Kijken is een wonder, Liedarchief

: Kind op Maandag.
11-12 jaar

Gesprek: In het verhaal van vandaag
S~ gaat het over ‘licht voor de wereld.

Wie of wat is volgens jou ‘licht voor
de wereld’ en waarom?

Creatief: De man die weer kan zien,

blijft zijn verhaal maar vertellen.

Misschien kan hij het beter kort en
krachtig op een briefje schrijven en het de
mensen laten lezen. Help hem daarbij. Wie
weet lukt het om zijn verhaal in dichtvorm

weer te geven.

Vertelling 8-12 jaar

Zie je het nu?
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen: Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

Door de straten loopt een man. Stap voor stap, zoekend naar houvast. De man is blind
en wacht tot de mensen hem wat geld in zijn handen drukken. Jezus en zijn leerlingen
lopen langs. ‘Weet je dat hij al blind is vanaf zijn geboorte’, zegt de een. ‘Hij of zijn
familie moet vast iets heel ergs gedaan hebben om zo gestraft te worden.” ‘Nee hoor’,
antwoordt Jezus. ‘Deze man heeft niks verkeerds gedaan en zijn familie ook niet. Maar
Ik kan nu wel laten zien wat er gebeurt als je dichtbij God leeft. Ik ben het licht van de
wereld en Ik kan de wereld een beetje lichter maken, ook voor deze man.’ Jezus spuugt
op de grond en mengt het met zand. De modder smeert Hij op de ogen van de man.
‘Ga nu naar het badhuis om je te wassen’, zegt Hij tegen hem. De man loopt zoekend
naar het badhuis en wast zijn ogen. Een stuk zekerder loopt hij terug. Hij kan zien!
Nu de man zo zeker aan de wandel is, zien bekenden hem lopen. ‘Is dat niet onze
blinde buurman’, vragen ze aan elkaar. ‘Maar dat kan niet, want deze man kan zien en
onze buurman is blind. Toch lijkt hij het echt. Kom, we gaan het hem vragen!” De man
vertelt wat er is gebeurd. ‘Ene Jezus heeft mij weer laten zien.’
De mensen schudden hun hoofd. Ene Jezus heeft dit gedaan? En nog wel op de
rustdag? Dat klinkt niet oké en ze besluiten het de farizeeén te vragen. De farizeeén
vragen ook aan de man wat er gebeurd is en hij vertelt het verhaal opnieuw. ‘Dat kan
niet en dat mag niet’, zeggen een paar farizeeén. ‘Het is een wonder en bijzonder’,
zeggen een paar anderen. ‘Wat denk jij?’ vragen ze aan de man. ‘Ik denk dat Jezus
een profeet is’, zegt de man. De mensen blijven in de war over wat er nou gebeurd is.
‘Misschien kon hij altijd al zien’, zegt één van hen. ‘Kom, we vragen het zijn ouders.’
Ze brengen de man naar zijn ouders en vragen: ‘Is dit jullie zoon?’ ‘Natuurlijk’,
antwoorden zij. ‘Alleen nu kan hij zien en dat kon hij eerst niet.” ‘Hoe kan dat toch?’
vragen de mensen. ‘Vraag dat maar aan hemzelf’, zegge zijn ouders. ‘Hij is groot
genoeg om antwoord te geven.” De mensen kijken vragend naar de man en die zucht.
‘Het is precies gegaan zoals ik eerder heb verteld. Luister dan toch! Jezus heeft mij
weer laten zien, Hij moet wel een profeet van God zijn.” Nu worden de mensen boos
en sturen de man weg. Maar Jezus zoekt hem op. ‘Geloof je in mij?’ De man buigt
zijn hoofd en zegt: ‘Tk geloof het.” ‘Ik ben hier gekomen om mensen te laten zien’,
zegt Jezus. Maar helaas blijven er ook mensen in het donker staren. ‘Tjss’, zeggen wat
farizeeén die Jezus horen. ‘We zijn toch zeker niet blind!” ‘Was dat maar zo’, antwoordt
Jezus. ‘Dan hadden jullie een goed excuus. Maar jullie zijn niet blind en toch zien jullie
er niks van!’
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